
 De Sp@tter  1 september 2024 

www.kv-flevo.nl     info@kv-flevo.nl   facebook.com/kvFlevo Hoorn 

 

redactie: Ingrid van Laere, ivlaere@xs4all.nl            toercie:   Bart Meilink: bart.flevo@kpnmail.nl  06 – 53820987  

                        Marvon Rood roodoranje@quicknet.nl  06 - 13221324 

 

NIEUWS VAN DE TOERCOMMISSIE       

Vrijdag t/m zondag 6, 7, 8, september kampeerweekend in Friesland 
Een mooi kampeerweekend bij kanovereniging “De Kanoniers” in Joure!                                                            
De kanoniers gaan ons dit weekend rondleiden in hun vaargebied. Er worden 
vlakwatertochten naar keus aangeboden v.a. minimaal 15 km tot maximaal 20 km. Ook kan 
er gekozen worden voor grootwatertochten (als daar voldoende belangstelling voor is. 
Grienedyk 11, 8501 AX, Joure. Zwemvest en spatzeil meenemen. 
 

De daguitstapjes voor de komende 2 maanden.                                                             

Controleer de diverse apps voor tussentijdse nieuwtjes of wijzigingen.                                                            

Houd er rekening mee dat we niet altijd iets onderweg kunnen kopen, dus neem zelf altijd 

iets te drinken en eten mee. 

 

 
          Foto: Freek Kooistra 

 
Zondag 15 september    tochtje vanaf ons clubgebouw  
Vertrek 10.00 uur 
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Maandag 16 september    Hoorn 
Een wandeling v.a. de club met koffie onderweg. 

Vertrek om 9.30 uur vanaf de loods 

        
 
 
Zondag 22 september    Alkmaar 
Vanaf de Hoornse Vaart maken we een tocht rond en door Alkmaar.  

Vertrek 9.00 uur uit Hoorn. Dus voor die tijd jouw kano opbinden. 

 
Zondag 29 september    tochtje vanaf ons clubgebouw  
Vertrek  10.00 uur 
 
 

Maandag 30 september    Vinkenveenseplassen   

Zwemvest en spatzeil mee!     

Vertrek 9.00 uur uit Hoorn. Dus voor die tijd jouw kano opbinden. 

 

 
     Fotograaf:Bart Meilink? 

 

 

Vrijdag 4 oktober     De Lichtjestocht  

Wie versierd zijn kano het mooist?  Action weet raad! 
En een gezellige nazit in de kantine 



Vertrek 19.00 uur  

Zondag 6 oktober     Flevo Snerttocht         

Vertrek om 10.00 uur vanaf de loods                    

Zaterdag 12 oktober     CleanUp Hoorn in onze wijk!                                                                                        
Wij gaan dan in ons park/kanorondje vuilvissen  
Vertrek 10.00 uur   
 
Zondag 13 oktober      tochtje v.a. ons clubgebouw  
Vertrek 10.00 uur 
 
 

 
  Fotograaf: Cor Peerdeman? 

 
 
Zondag 20 oktober     Amsterdamse bos                                       
Vertrek 9.00 uur uit Hoorn. Dus voor die tijd jouw kano opbinden   
 
Zondag 27 oktober      tochtje v.a. ons clubgebouw  
Vertrek 10.00 uur 
 
Maandag 28 oktober    Middelie, Purmerend en Edam.                      
Vertrek 9.00 uur uit Hoorn. Dus voor die tijd jouw kano opbinden   
   
 
Mogelijk komt er tussendoor nog een officieel moment om de vernieuwde overdraagplaats 
naar het Markermeer feestelijk in te wijden. Als daar t.z.t. meer duidelijkheid over is 
vermelden we dat in de Flevo-app’s    
                      

 



EEN WEEK VAKANTIEGEVOEL IN DRIE DAGEN 

Vakantie verslag van Joke Damen en Jose Roelofsen 

De planning is dat we van dinsdag 30 juli t/m donderdag 1 augustus met kajak en tentje op 

stap gaan. Er moet nog wat voorbereid worden: een ritje naar Wormer, wat geknutsel aan 

karretjes, de inpakvaardigheden moeten op een hoger plan, nog wat huis-tuin-en-keuken-

handigheidjes mee en niet te vergeten wat printjes van waterkaarten. Ook de camping is 

uitgezocht en gecheckt op een plaats op het trekkersveldje.  

Op maandag pakken we de kajaks in. Dinsdag zal de heetste dag van de zomer tot nu toe 

worden, met temperaturen van boven de 30 graden dus voor dinsdag spreken we vroeg af. 8 

uur vertrek. Het wordt 8.05 uur, da’s toch netjes. De kajaks zijn niet te tillen, we brengen ze 

op de karretjes naar het water. Het vaart wel wat zwaarder, maar niet onaangenaam. We 

peddelen rustig richting Avenhorn, met een lekker vakantiegevoel, ook al is de vakantieplek 

maar 25 kilometer verderop. Stilte in de Grosthuizergouw, maar daar is het natuurlijk altijd 

wel rustig. Om 9.15 uur zijn we al bij de trailerhelling in Avenhorn. En, wow! We worden er 

opgewacht door een waar ontvangstcomité. Een Duitse man staat daar zijn ontbijt uit te 

stallen. Of hij ons even zal helpen, maar nee, José verzint dat wij een selfsupporting team 

zijn, dus hulp alleen in geval van het zelf echt niet meer weten. Tja, er zijn ook tegenvallers. 

Of we er dan even bij komen zitten? De man is met zijn dochter op vakantie en zij ontbijten 

liefst in de open lucht. Hij zet wat extra stoelen neer en onze eerste vakantieontmoeting is 

een feit. We leren van zijn dochter wat over het Duitse onderwijssysteem, dat interesseert 

ons beiden.  

Ontbijten met vakantiegangers Overdragen in Avenhorn 

 

Het wordt erg gezellig, pas na een klein uurtje komen we op het idee dat we nog verder 

moeten vandaag. De kajaks worden over het aangeschafte huis-tuin-en-keuken-tapijtje aan 

land getrokken en op de karretjes gezet. Best nog een gedoe. We lopen de ‘Jaagweg’ af en 

steken de drukke ‘Het Hoof’ over. We zijn er trots op dit zonder oefening vooraf te 

volbrengen. Vorige week hebben we in Avenhorn gekeken hoe het overdragen daar zal gaan. 



Een hoge kade! José is bij de bewoner van het huis op de hoek langs geweest, zij hebben een 

tuin aan het water met een lage graskant, een prima instapplek. De eigenaar is ons 

welgezind en we krijgen toestemming om via zijn tuin de kajaks te water te laten. We 

manoeuvreren de kajaks over de stoep de tuin is. De eigenaar laat zich zien en ja, dat is dan 

onze tweede vakantieontmoeting. De man kajakt ook, vaart altijd het rondje door de 

Mijzenpolder. Hij bekijkt onze kajaks aandachtig en is geïnteresseerd in onze plannen. Maar 

nu moeten we toch echt eens verder, het is inmiddels 10.30 uur. Zo wordt het toch peddelen 

op het heetst van de dag.  

Vanuit de Kathoek varen we de Beemsterringvaart op. Hoge beplanting wisselt af met 

doorkijkjes over de polder en een blik op de mooie vrijstaande huizen langs de dijk. Een 

jongetje mag de praam van zijn opa besturen, hij wordt gelukkig goed in de gaten gehouden, 

want erg koersvast is hij nog niet. Ze halen een stukje verder een groepje mensen op. Bij 

Schermerhorn varen we het Zwet op. Het is zo langzamerhand aardig heet geworden. Bij de 

kerk staan wat bankjes in de schaduw, een mooie pauzeplek. De kerkklok slaat 12.00 uur. 

José duikt gelijk het water in. Ik ga het eerst op een bankje even bekijken, meer mijn stijl, 

maar na de boterham kan ik de aantrekkelijk koelte van het water ook niet weerstaan en 

zoek mijn badpak op. Er pauzeren meer mensen op deze plek. Zij hebben allemaal zo hun 

mening over de waterkwaliteit van het Zwet.  

 

We vervolgen onze tocht onder de 

brug door, en onder de provinciale 

weg door tot we de overdraagplek 

even voorbij  

Schermerhorn vinden. Een 

betonnen trap met een meter 

diepe treden, met onze karretjes 

kunnen we hier niets. We dragen eerst de kajak van José de trap op, tien meter verder weer 

een trappetje af en leggen hem op de steiger. Dan komt mijn kajak die iets zwaarder is. Om 

de vijf meter leggen we hem even neer. Poeh! Dat valt niet mee, maar na wat gepuzzel op 

het kleine steigertje lukt het ons om samen de boten weer in het water te leggen. Een 

landvast met tentharing biedt hier uitkomst.  

Na een sanitaire stop tussen de brandnetels vervolgen we de tocht door de zeer mooie, 

maar vandaag erg warme slootjes van polder De Eilandspolder naar Graft. Daar willen we bij 

camping tuinderij Welgelegen overnachten. We nemen de kortste route. Ondanks de 

warmte is het fijn varen. Vlak bij Graft nemen we een wat onhandige afslag, wat nogal een 

omweg blijkt te worden. Rond 16.00 uur zijn we pas bij de camping. Daar worden we naar 

een ondiep prutslootje verwezen, zelfs voor een kajak nauwelijks genoeg water. Bij een 

 
Zwemmen en lunchen in Schermerhorn 



steigertje kunnen we de boten op het land trekken en zijn we gelijk op het trekkersveldje 

aangekomen.  

Op een trekkersveldje kom je altijd wel gelijkgestemden tegen. Mensen die al kajakkend, 

fietsend, wandelend hun vakantie vieren. Zonder al te veel bagage. Een vader en moeder 

met twee jongens van net 6 en bijna 8 jaar zijn aan het trekken op de fiets. Wat geef je je 

kind op zo’n manier een mooie ervaring mee. Nadat we de tentjes hebben opgezet, eten we 

nog wat brood en cup-a-soup. Meer trek hebben we niet. José schakelt een man die aan het 

barbecueën is om uit te proberen hoe lang haar zelfgekweekte aardappeltjes erover doen 

om te garen. Waarom was die boot toch zo zwaar? ’s Avonds een rondje door het dorp en 

even langs (en binnen) bij het ouderlijk huis van José.  

De volgende dag doen we rustig aan. 

Genieten van de ochtendrust en het 

campinggebeuren. ’s Middags een 

rondje varen naar Driehuizen om een 

ijsje te eten. ’s Avonds zelf de door José 

verbouwde aardappeltjes gegeten, met 

wat groenten uit het biologische 

winkeltje, verbouwd in eigen tuin van 

de campingbaas. 

 

 

Donderdag is het bewolkt. We staan vroeg op en storten ons op het weer inpakken van de 

kajaks. Nog even wachten tot de tenten een beetje droog zijn en om 9.00 uur vertrekken we 

weer richting huis. Oei, niet gekeken wat het weer voor de rest van de dag wordt. Het ziet er 

nogal dreigend uit. Hadden we niet beter kunnen blijven staan? Onderweg veel omgevallen 

bomen met oude potterie tussen de wortels. 

Camping in Graft 



 

Als we bij Schermerhorn zijn lijkt het wel weer mee te vallen. Deze keer pakken we bij het 

overdraagpunt de kajaks gedeeltelijk uit, om niet te zwaar te hoeven tillen.  

Overdragen bij Schermerhorn Museummolens 

 

Na een korte pauze, een oude boterham en een wel lekker appeltje gaan we weer door. Op 

het Zwet een korte conversatie met een bewoner over de onvindbare overdraagplek naar De 

Mijzenpolder die hier ergens zou moeten zijn.  

 Potterie in de Eilandspolder 



De Beemsterringvaart is lang. We varen dicht langs het riet en zien en horen zodoende 

diverse kleine vogeltjes, die je meestal niet te zien krijgt. Bij Avenhorn weer overdragen via 

de tuin van de vriendelijke man op de hoek. We zien dat het huis te koop staat. De man 

vertelt ons er alles van. Hij is niet de verkoper, maar het huis blijkt uit drie huizen te bestaan.  

We krijgen een bezichtiging in de achtertuin. Na ons komen er nog een paar passanten langs 

met interesse voor het huis. Die man is niet de makelaar, maar heeft er wat tijd voor over.  

 

We vinden dat we een frietje verdiend hebben. 

Vanochtend en vanmiddag alleen wat oud brood en 

een droge cracker met droge pindakaas. We leggen de 

kajaks bij de trailerhelling. Helaas is café Julius dicht, 

maar bij Villa Groet wurmt men zich in allerlei bochten 

om een zakje voor de friet te vinden, zodat we het bij 

de boot kunnen opeten. Voor het ijsje daarna krijgen 

we zelfs het servies mee. 

 

 

Het laatste stuk, langs Grosthuizen naar ons vertrouwde clubgebouw. We zijn best moe, 

maar we gaan door! Om 16.00 uur zijn we weer terug. José wordt opgehaald door Tom. Ik 

heb mijn vouwfietsje in de loods gestald en laat nu mijn benen nog wat werk doen. ’s 

Avonds haal ik met de auto nog mijn spullen op uit de kajak. Om 19.00 uur hou ik het voor 

gezien en duik mijn bed in. Moe maar voldaan! 

 

NIEUW OP DE WEBSITE 

Statutenwijziging 

De akte van statutenwijziging is bij de notaris gepasseerd, je kunt de nieuwe statuten vinden 

op de website onder het kopje https://www.kv-flevo.nl/statutenenreglementen/ 

Onze statuten voldoen nu aan de wettelijke eisen inzake de WBTR en zijn gestroomlijnd met 

het model van het Watersporverbond. 

Bestuursfuncties hebben nu een maximum looptijd van 4 jaar met mogelijkheid om 1x 4 jaar 

te verlengen. 

Flevo in de pers 

Voor wie het mocht zijn ontgaan; in het NHD op zaterdag 3 augustus verscheen een 2 

paginagroot enthousiast artikel over onze vereniging. Nanska kreeg van onze voorzitter 

Friet in een puntzak 
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Edwin een persoonlijke kanoles. Met resultaat! Haar stralende lach in de kano is het meest 

overtuigende argument om ook eens in de boot te stappen. 

Het artikel kun je nog terug lezen op de welkomspagina van onze website. (Even 

doorscrollen) 

 

DE OVERDRAAGPLAATS  vervolg 

Het bestuur heeft na het alarm over de te hoge kanosteiger bij de overdraag plaats bij 

gemaal Westerkogge  verschillende leden gesproken en is zelf wezen kijken. De reacties op 

het idee dat de steiger veel te hoog is waren zeer divers. Sommigen vonden het een prettige 

hoogte, anderen waarderen de lagere uitlopers, maar de grijpleuning was wel te grof. 

 

              
De steiger aan  de polderkant  foto: Cor Peerdeman 

 

Contact met Hoogheemraadschap Noorder Kwartier leverde een overleg ter plaatse op: 

-HHNK gaat de grijpleuning lager en handvriendelijker maken, denk aan ronde stok 2 cm 

boven het steigerdek. 

-De uiteinden zonder steigerplanken zullen worden voorzien van steigerplanken die gelijk 

liggen met de hoogte van de beschoeiing. 

Het is nu vakantietijd en de trap is er nog niet (week van 26 augustus of van 2 september?) 

dus het gebeurt niet op slag. 

 

 


